
DE STILLE KRACHT VAN KALI JOMPO




 
Sander Francken is zich als vertegenwoordiger van de tweede generatie 
plantage-eigenaren in voormalig Nederlands-Indië steeds meer gaan 
realiseren dat er in zijn familie voornamelijk gezwegen wordt over het koloniale 
verleden. Dat zwijgen over Nederlands-Indië geldt niet alleen voor zijn eigen 
familie, de samenleving hier in Nederland en die in Indonesië, maar ook voor 
de Indische familie van zijn vrouw, die in Djakarta is geboren. 


Het zwijgen lijkt voorbij nu de publieke belangstelling voor alles wat te maken 
heeft met voormalig Nederlands-Indië toeneemt. Volgens het recente 
onderzoek van een commissie o.l.v. Jet Bussemaker (uitgevoerd in opdracht 
van de regering) zijn naar schatting twee miljoen Nederlanders nauw 
verbonden met dat verleden doordat zijzelf, hun ouders en grootouders daar 
leefden, de roerige tijd van de oorlog en dekolonisatie meemaakten, en 
gedwongen naar Nederland kwamen. Dit werkt tot de dag van vandaag door 
in de samenleving, bijv. in de vorm van ‘discriminatie, racisme en uitsluiting’. 
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De commissie pleit daarom voor betere samenwerking tussen culturele 
instellingen, media en het onderwijs.


Authentieke persoonlijke verhalen spreken vaak meer tot de verbeelding dan 
historische bespiegelingen. Het is daarom dat Sander Francken een 
documentaire wil maken over de koloniale tijd op Kali Jompo, een koffie- en 
rubberplantage in de oosthoek van Java die in 1890 werd opgezet door zijn 
overgrootvader, Jacques Marinus Wilhelmus Francken. 

 

De Japanners hebben in de oorlog veel plantages vernietigd, maar Kali Jompo 
is door haar afgelegen ligging gespaard gebleven en biedt nog altijd werk aan 
ruim 200 Javanen, die met hun gezinnen in de kampongs op de plantage 
wonen. De meeste bewoners / werknemers zijn nazaten van de mensen die 
nog voor en met de familie Francken hebben gewerkt. Net als Sander 
Francken zelf zijn zij dus van de tweede generatie die de koloniale tijd hebben 
gekend. Dit schept een zekere onderlinge band en biedt daardoor ook de 
mogelijkheid om gezamenlijk te onderzoeken wat zich voor, tijdens en na WO2 
zoal op de plantage heeft afgespeeld. Welke verhalen hebben hun ouders en 
grootouders hen verteld? Hoe lagen volgens hen de verhoudingen met de 
Nederlanders? En kreeg het streven naar vrijheid en onafhankelijkheid ook 
invloed op de plantage? Speelde de Japanse bezetting daar later ook een rol 
in? 


Voor het verzamelen van de verhalen onder deze tweede generatie 
Indonesiërs wordt er samen gewerkt met Hendi Jo, een ervaren journalist en 
auteur die gespecialiseerd is in de Indonesische vrijheidsrevolutie. Hij werkt 
vaker aan filmproducties en was bijvoorbeeld ook betrokken bij REVOLUSIE, 
de tentoonstelling in het Rijks Museum in Amsterdam. Hendi Jo is erg 
enthousiast over het project - en met name over de gekozen vorm.


De vorm die Sander Francken voor ogen heeft, bestaat uit het naast elkaar 
tonen van het Indonesische verhaal en Nederlandse verhaal over de gang van 
zaken op de plantage destijds. Met andere woorden: een Indonesische visie 
versus een Nederlandse visie op specifieke gebeurtenissen in de nadagen 
van het kolonialisme. De twee ‘verhalen’ wil hij zonder commentaar en 
waardeoordeel naast elkaar tonen - om te laten zien - hoe (en of) de Javanen 
zich de tijd anders herinneren dan wij, Nederlanders. Hoe zij de periode 
beleefd hebben, toen die Nederlanders het in hùn land voor het zeggen 
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hadden en wij, Nederlanders, de Javanen, Soendanezen, Maleiers, Bataks, 
Madoerezen, Boeginezen een anderen gemakshalve allemaal ‘inlanders’ 
noemden.


Die meerstemmigheid maakt de documentaire actueel, urgent en uniek. Want 
behalve de Max Havelaar heeft vrijwel alles dat wij, Nederlanders, over 
voormalig Nederlands hebben bekeken, beschreven en verfilmd een louter 
Nederlandse invalshoek. De Indonesiërs zelf hebben wij zelden aan het woord 
gelaten over het koloniale regime. 


Ter verduidelijking wat voorbeelden van de verschillen in visie op de koloniale 
tijd:


- Het eerste voorbeeld is van Ann Stoler, de Amerikaanse antropoloog die 
belangrijke bijdragen leverde op het gebied van koloniale en post-
koloniale studies. Stoler interviewde een hoeveelheid ‘baboes’ die voor 
Nederlandse families werkten; zij ontdekte dat de sentimentaliteit die 
Nederlanders graag hanteren wanneer ze herinneringen aan hun 
‘baboes’ ophalen, niet wederzijds is. "Zo stelde een van hen: Ibu Soekati, 
de zorg voor Nederlandse kinderen gelijk aan de zorg voor honden: 
beiden kregen melk, ze gingen er mee wandelen en stopten ze in bad. 
Weinig van die vrouwen hadden nog enige band met hun voormalige 
Nederlandse werkgevers."


- Ander voorbeeld: De overgrootvader van Sander Francken wordt gezien als 
dé grondlegger van Kali Jompo. Maar toen Sander de plantage bezocht, 
ontdekte hij dat de Javanen daar anders over denken. Tijdens een 
wandeling werd hij door een bewoner van Kali Jompo spontaan 
meegetroond naar een begraafplaats in de jungle achter zijn huis in de 
kampong. Hij wees hem op een vervallen mausoleum te midden van 
overwoekerde graven. Hier lag een belangrijk man begraven! Bij navraag 
vertelde de huidige administrateur, Agus Legowo dat het om een Javaan 
uit Surabaya ging en dat onder zijn leiding de jungle is ontgonnen, de 
weg tussen Jember en Kali Jompo is aangelegd, de bruggen over de 
rivier zijn gebouwd, de fabriek en bijgebouwen zijn neergezet… etc. De 
mensen die van generatie op generatie op Kali Jompo wonen en werken, 
zijn hem nog altijd bijzonder dankbaar, want zonder deze persoon was 
hun plantage er niet gekomen… 
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- Nog één voorbeeld: Jack Francken, de vader van Sander was de laatste 
van drie generaties in zijn familie die op Kali Jompo de leiding heeft 
gehad. Hij vertelde eens dat hij zich gedwongen zag om zijn werknemers 
een minimaal dagloon uit te betalen, want betaalde hij meer dan kwamen 
zij pas weer werken als hun geld op was... hoe zullen de Javanen hier 
tegen aan gekeken hebben?


Het zijn enkele willekeurige voorbeelden van het begrijpelijke verschil in 
zienswijze. Voor de documentaire vormen de verhalen, anekdotes over 
specifieke gebeurtenissen en de thema’s die Hendi Jo verzamelt onder 
deze ‘tweede generatie Javanen’ het uitgangspunt.


Vervolgens wordt ook het Nederlandse equivalent hiervan verzamelt. Hierbij 
zijn, om mee te beginnen, al twee bronnen beschikbaar;  ten eerste, het 
alom geprezen boek VERSTILDE STEMMEN EN VERZWEGEN LEVENS 
van Inez Hollander https://www.bol.com/nl/nl/p/verstilde-stemmen-en-verzwegen-
levens/1001004006444842/ De schrijver, een nicht van Sander, deed jarenlang 
onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de familie Francken op Kali 
Jompo. Zij interviewde familieleden in verschillende werelddelen en wist als 
een van de eerste door te dringen tot gesloten archieven van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Als tweede bron zijn er de verhalen van de ouders 
van Sander en hun brieven aan familie in Nederland. 


Vooral de beschrijvingen van Inez Hollander over Kali Jompo bieden talrijke 
aanknopingspunten, die Hendi Jo op zijn beurt weer kan gebruiken als hulp 
voor het verzamelen van verhalen onder ‘de tweede generatie’ Indonesiërs. 
Zo ontstaan twee zienswijzen, twee interpretaties van wat zich er heeft 
afgespeeld. En omdat de plantage nog in vrijwel identieke staat verkeert als 
in 1951, toen Jack Francken alles, vanwege het toenemend aantal 
overvallen door gewapende plunderaars, moest achterlaten, is het een 
ideale arena om er zowel het heden als het verleden te verbeelden. 


Het heden - gefotografeerd in kleur - is het domein van de Indonesiërs die 
het koloniale verhaal vertellen van hun ouders en grootouders. 

Verhalen, die voor een belangrijk deel in voice-over verteld zullen worden 
onder beelden van hun dagelijks leven op de plantage met de koffie-en 
rubbercultuur dat sinds het vertrek van zijn ouders niet gemoderniseerd is. 
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Alles gaat nog steeds handmatig, zonder chemische toevoegingen of 
kunstmest. Ook de energievoorziening is nog even duurzaam als toen; in de 
snelstromende rivier - de Kali Jompo - stampt nog altijd de bijna 100 jaar 
oude stroomgenerator gemaakt en geleverd door de firma Geveke uit 
Amsterdam.

Het verleden te tonen in zwart/wit, met ‘stemmen’ uit de brieven van de 
ouders en citaten uit het boek van Inez Hollander.  Beelden waarin Sander 
het accent zal leggen op de talrijke sporen van de Nederlandse 
aanwezigheid, zoals de twee klaslokalen met het schoolmeubilair aan de 
achterzijde van het hoofdgebouw, de gerestaureerde Willy’s jeep waarmee 
Jack Francken zich verplaatste in het 400 hectare grote gebied (thans in 
gebruik door de mandoe basar, de hoofdopzichter), de kopjes waaruit op de 
veranda de robusta koffie wordt gedronken, het kanten kleedje op de 
salontafel, de asbak met afbeelding van een Nederlands kasteel, de stalen 
meubels uit de jaren ’30 in het rommelige kantoor... 
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Het verleden en heden vallen voor de Indonesiërs op Kali Jompo ook nog 
op een andere manier samen: Agus Legowo, al 29 jaar administrateur, 
vertelde me over de spookverschijningen... zelfs die zijn Hollands. 

Hij zou een riante woning kunnen hebben in het hoofdgebouw, maar durft 
daar ’s nachts niet te zijn en daarom verkiest hij een veel bescheidener 
onderkomen op 100 meter afstand. Waargenomen worden o.a. de 
verschijning van een jonge blonde vrouw, op de trappen van de veranda en 
op de binnenplaats aan de achterzijde van het gebouw, waar de keuken, 
het kantoor en de klaslokalen liggen. 

Heeft dit misschien te maken met de zusjes (Joke en Willy) die hier samen 
met hun broertje (Harry) vòòr WO2 een paradijselijke jeugd hadden, totdat 
hun vader - Peddy Francken, oud-oom van Sander - werd gearresteerd 
door de kempeitai (de Japanse militaire politie) en doodgemarteld werd in 
een Japanse gevangenis? Peddy’s vrouw en kinderen werden in een 
interneringskamp opgesloten. Joke en Willy zijn drie jaar later na hun 
bevrijding uit het kamp tijdens het beruchte ‘Goeden transport’ vermoord 
door pemuda’s (jonge Indonesische vrijheidsstrijders, waar Sukarno amper 
controle over had). 

Weten de mensen op Kali Jompo nog waarom Peddy door de Japanners 
gearresteerd is? In de jaren ’30 had hij machinegeweren aangeschaft om 
de plantage te beschermen tegen een groeiend aantal gewapende 
rampokkers (plunderaars). Hij verborg de wapens in de jungle toen de 
Japanners Indië bezetten. Iemand zal hem verraden hebben. Weten de 
mensen op Kali Jompo nog wie?  


Ook zo’n gegeven zal Hendi Jo gebruiken om de Indonesiërs over de 
nadagen van het Nederlandse bewind te laten vertellen - waarmee hun  
perspectief naast het Nederlandse perspectief getoond kan worden. 
Hetzelfde geldt bijv. ook voor de moskee die Jack Francken in 1950 op de 
plantage liet bouwen; ook een ontdekking van Inez, want zelf had Sander’s 
vader er nooit over verteld. Was het een poging van hem om zijn Javaanse 
werknemers gunstig te stemmen? Hij kwam pas in 1949 aan op Kali Jompo, 
nadat hij als voormalig verzetsstrijder tegen de Duitse bezetter bij de 
stoottroepen was gaan vechten tegen Indonesische vrijheidsstrijders; hij 
raakte zwaar gewond in de strijd (vijf schotwonden; ‘friendly fire’), wist tot 
ieders verbazing te overleven en vertrok pas in 1948 weer naar de Oost, 
nagereisd door zijn vrouw Stephanie Schretlen, de moeder van Sander 
Francken. 
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Nederland droeg op 27 december ’49 de soevereiniteit officieel over op de 
Verenigde Staten van Indonesië. De ene na de andere plantage werd door 
de nieuwe macht-hebbers geconfiskeerd. Was het laten bouwen van die 
moskee een poging om te redden wat er te redden viel? Amper drie jaar na 
zijn komst moest Jack alles in 1951 moest Jack alles alweer achterlaten, 
nadat zijn vrouw er al vertrokken was en hij een koper had weten te vinden, 
die voor een schijntje de nieuwe eigenaar van de plantage werd. Zijn 
opvolger, een Nederlander die voor een Indonesisch-Japanse firma werkte, 
is een week na het vertrek van Jack Francken vermoord op het bed waarin 
Jack en zijn vrouw Stephanie altijd sliepen. Je kunt je afvragen of die 
aanslag voor Jack was bedoeld. Of is zijn opvolger vermoord door iemand 
die het oneens was met de overname? 


Kortom, vragen genoeg om de Javanen hun verhaal te laten doen - en 
daarmee te ontdekken en te laten zien hoe anders de geschiedenis door 
hen beleefd en herinnerd wordt. Zo ontstaat een completer en eigentijdser 
beeld van dit gedeelde, vaak heftige verleden waarover velen misschien 
liever zwijgen. 


Dit gezamenlijke zwijgen wil Sander Francken met deze documentaire 
doorbreken. Het pijnlijke verleden en de herinneringen van zowel 
Indonesiërs als Nederlanders kennen veel ongemak. Het is een post-
koloniaal trauma waar veel Nederlanders maar ook Indonesiërs mee te 
maken hebben. Dat ongemak aan beide kanten uit de weg gaan, is geen 
oplossing en geen vooruitgang. Door de geschiedenis van beide kanten 
voor het voetlicht te brengen, ontstaat ruimte voor dialoog. Dat is wat wij 
willen realiseren, in samenwerking met het onder andere het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. In deze tijd van diversiteit en woke bewustzijn zien wij, 
Stichting Vestige, samen met producent Frank van Reemst en Sander 
Francken, het grote belang daarvan in.


Niko Hoebe, namens Stichting Vestige, 5 april 2023
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